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“Dan zult u voor uzelf tellen van de dag na de Shabbat, van de dag waarop u de Omer 
van de beweging brengt: zeven volle weken zullen het zijn; tot de dag na de zevende 
Shabbat zult gij tellen, vijftig dagen”. Wajikra/Leviticus 23:15 

 
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam asher kideshanu b’mitzvotav v’tzivanu al sefirat 
haomer. 

 
Gezegend ben U, Eeuwige onze God, Koning van tijd en ruimte, die ons leven heiligt met Zijn 
opdrachten en die ons heeft opgedragen de Omer te tellen.  

 
In de liturgie van de dagen naar Sjawoe’ot toe, waarin na de telling een kort gebed wordt uitgesproken, wordt 
ook een psalm gezegd. Het is psalm 67, die na het opschrift precies negenenveertig woorden bevat! De 
Psalm begint met de bede dat God ‘ons’, dus Israël, genadig zij en Zijn aanschijn (Yeshua) over ‘ons’ doe 
lichten. Opdat ... men op de aarde Uw weg kenne en onder alle heidenen Uw heil! 
 

 

Avond van 
Mei 30 
SHAVUOT	

50	


